Citytrip Bordeaux

Grand Cru Classé

Sommige Amerikanen denken dat ‘Bordeaux’ een grote
wiingaard is met hier en daar een kasteel. Wij weten beter:
Bordeaux is in de eerste plaats een mooie en gastvrije stad.
Maar wijn is natuurlijk nooit veraf, zo werd ons duidelijk
tijdens een citytrip naar de wereldhoofdstad van de wijn.

Bordeaux. Volgens Victor Hugo een unieke plek.
Of je moet het kasteel van Versailles nemen en dat
mengen met de stad Antwerpen, vond de Franse
schijver. Wie Bordeaux gekend heeft voor Alain
Juppé er in 1995 burgemeester werd, weet dat
Frankrijks wijnhoofdstad de afgelopen jaren een

Cité du Vin

ware metamorfose onderging. Toeristen en zakelijke
passanten troffen er destijds vooral grauwe, grijze
gebouwen aan en een weinig enthousiasmerende
winkelbuurt. Juppé slaagde erin de binnenstad te
doen erkennen als Unesco-werelderfgoed dat de 18e
eeuw evoceert, liet ondergrondse parkeergarages
aanleggen, maakte het stadscentrum deels autovrij
en gaf nieuwe tramlijnen alle ruimte. En vooral: de
stad poetste de gevels van haar eigen gebouwen
op en via fiscale stimuli volgden veel huiseigenaars
dat goede voorbeeld. Wij kozen het elegante Hotel
Majestic als uitvalsbasis, een recent gerenoveerd hotel
met onberispelijke service, een stijlvol ontbijtbuffet
en een inrichting die knipoogt naar het nabijgelegen
Grand Théatre.

Van klooster tot cinema

Vieux Bordeaux, de gerenoveerde kaaien, het
majestueuze Grand Théatre, het Palais de la Bourse,
de Porte Cailhau, de kathedraal (met losstaande toren)
en de Tour Saint-Michel. En de Grosse Cloche, die net
als de Porte Cailhau al sinds de vijftiende eeuw waakt
over de stad... Een stadswandeling maakt het meteen
duidelijk: flaneren wordt hier beloond. Bots je op de
Cour Mably, neem dan een kijkje op de binnenkoer.
Dit was een klooster, later een bibliotheek. En de
voormalige église Saint-Siméon aan de Place Camille
Jullian vervelde tot een arthousecinema. Loop even
het café binnen en je ziet meteen dat dit ooit een
religieus gebouw was. En breng een bezoekje het
MusBA, het Musée des Beaux-Arts.

We proeven tijdens onze wandeling uiteraard een
cannelé de Bordeaux, een superzoet cakeje dat we
volgens de overlevering aan de wijnbouw te danken
hebben. Wijnmakers gebruikten eiwit om de wijn
te klaren en haalden daarom veel eieren in huis.

Pleziervaart in Bordeaux

#* Geniet & Relax
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Van het overbodige eigeel maakte men gebakjes,
door toevoeging van suiker, bloem, melk, vanille en
een beetje rum. Het waren nonnen die het recept
zouden hebben bedacht en bij de wijnbouwers het
overtollige eigeel ophaalden. Si non ¢ vero..

Engelse wijnhandelaars en de Cité du Vin

Het Palais de la Bourse, aan de kaaien, domineert
een van de centrale pleinen van de stad, de
Place de la Bourse, en huisvest sinds 1984 een
douanemuseum. Je krijgt er documenten, etsen en
gebruiksvoorwerpen te zien die een licht werpen op
de geschiedenis en de werking van de douane. Zo
zijn er mooie uniformen te zien, naast tarieflijsten in
meerdere talen. Die meertaligheid is geen toeval. De
wijnhandel in Bordeaux werd destijds uit de grond
gestampt door (eerst) Nederlanders en (later) vooral
Engelsen. Men had hier in Bordeaux de handen
vol met de export van wijn en het mag dus geen
verbazing wekken dat een flink deel van de vaste
collectie in dit douanemuseum met de wijnhandel te
maken heeft.

Place de la Bourse

Nog meer wijn vind je in de Cité du Vin, gemakkelijk
te bereiken met de tram (een aanrader is trouwens
de Bordeaux Métropole City Pass, voor alle transport
met het openbaar vervoer en voor toegang tot
musea). De Cité is het nieuwe paradepaardje van
de stad. Het opende in 2016 en mag nu al ongeveer
400.000 bezoekers per jaar ontvangen, van wie de
helft uit het buitenland komt. Je leert er alles over
de geschiedenis van de wijnbouw, de verschillende
appellations en de kunst van het wijnmaken. De
vaste tentoonstelling is onderverdeeld in 18 luiken.
Een bezoek aan Bordeaux zonder een bezoek aan
dit wijnpaleis op je activiteitenlijstje te zetten is not
done! Tussen het stadscentrum en de Cité du Vin ligt
het Quartier des Chartrons. Chartrons, dat is chartreux
in het Gascogne, de lokale taal. En chartreux kennen
wijals kartuizers. De kartuizermonniken maakten lang
geleden al plaats voor wijnhandelaars en in deze wijk

zijn nog altijd veel wijnhandels gevestigd, bij voorkeur
in statige panden. In een van die oude wijnhuizen
huist nu het Musée du Vin & du Négoce. Groot is het
museum niet, maar de soms eeuwenoude objecten
- zoals oude flessen van befaamde kastelen - en
historische akten en documenten vormen een mooie
aanvulling op een bezoek aan de Cité du Vin.

Eten en drinken

Bordeaux zou de stad in Frankrijk zijn met het meeste
aantal restaurants per inwoner. We hebben ze niet
geteld, maar we zagen hier inderdaad enorm veel
eetplekken. Een opsomming doet onrecht aan de
plekken die we niet bezochten, maar alvast enkele
tips! Le 1925 is een typische Franse bistro waar
de patron graag een praatje komt slaan. Nog zo'n
klassieker is Le Café Francais, naast de kathedraal. Of
het theesalon L'Autre Petit Bois, voor een heerlijke
lunch of een zoet vieruurtje. Le 7 is het panoramisch
restaurant in de Cit¢ du Vin. Wonderlijk is het
restaurant Inima van chef-kok Oxana Cretu. En dat
de stad over enkele sterrenrestaurants beschikt, mag
geen verbazing wekken.

Pape Clément

Vanuit Bordeaux kan je wijnkastelen bezoeken, nabij
de stad of wat verderop in een van de bekende
wijndorpen. Je kunt er op eigen houtje naartoe
trekken, of je kunt dat georganiseerd doen.

# Geniet & Relax

Wij bezochten Pape Clément, een aloud en bekend
kasteel waar we door de wijngaard mochten wandelen
en waar we na een bezoek aan de mooie wijnkelder
enkele prachtwijnen konden proeven. De wijn-
gaarden waren ooit (via een stroman) het bezit van
ene Bertrand de Goth, een man die we beter kennen
als paus Clemens V. Pape Clément is de thuisbasis van
een befaamde Grand Cru Classé de Graves. Een mooie
afsluiter van een bezoek aan de hoofdstad van de wijn.

Grand Théatre

Meer informatie over bezienswaardigheden en verblijfsmogelijkheden:
www.bordeaux-tourisme.com



